
Een fotocollage van mijn 25-jarig AH-jubileum  
bij Villa de Vier Jaargetijden  

 
Zondag 27 september was het zover dat ik mijn jubileum kon gaan vieren. Het was prima 
weer, dus de tuindeuren stonden open om - voor wie dat maar wilde - van de beeldentuin te 
kunnen genieten. Mijn eigen familie met John, Ad, Renate, Marion en Florian waren 
aanwezig, evenals de familie Van Hest met Wilma, Ton en Jolanda. Daarnaast kwamen nog 
wat kennissen en vrienden opdagen. De grootste groep bestond natuurlijk uit collega's, want 
bijna 40 personen hadden wel zin in deze bijeenkomst. Mijn keuze voor de locatie van Villa 
de Vier Jaargetijden (http://www.villadevierjaargetijden.nl/home/home) was zeer geslaagd. 
Een nette en vlotte bediening van ons drankarrangement met tussendoor een borrelhap. 
 

 
 
Na een korte maar geslaagde speech van mijn direct leidinggevende Bram van Well kon ik 
starten met mijn schaaksimultaan tegen 10 tegenstanders, waarbij alleen collega's waren 
uitgenodigd. Grote onbekende opponent was natuurlijk onze hoogste baas, operationeel 
manager Stefan Derksen. Enkele weken voor de receptie was er op de werkvloer al sprake van 
enige pittige uitspraken over de afloop van deze ontmoeting. Volgens één collega (die ook 
meedeed aan de simultaan), zou ik geen enkele kans maken, want iemand met dergelijke 
capaciteiten zit toch op een hoger (denk)niveau ☺. Ook teamleider Bram van Well was voor 
mij een onbekende tegenstander. Hij deed op het laatste moment mee, om de 10 tegenstrevers 
te completeren. De speelsterkte van de overige deelnemers was voor mij bekend, want daar 
had ik wel eens in de koffiepauze min of meer tegen gespeeld. De afbeeldingen heb ik 
voorzien van commentaar, dus over de afloop van de simultaan is daar meer te vernemen.  
 
Rest mij nog iedereen hartelijk te bedanken voor zijn deelname aan deze receptie. Een 
speciale dank gaat uit naar Ruud Martin en Wesley Leijssenaar voor het vele en prachtige 
fotomateriaal! Ik hoop verder dat iedereen nog wat kan nagenieten van deze fotoserie, en wie 
er niet bij kon zijn, kan toch nog een beetje de sfeer proeven van die zondag in Tilburg.  
 
Hein Veldhuis 
Tilburg, 14 november 2015 



 
 

 
Het begin van de receptie in "De Orangerie". 

http://www.villadevierjaargetijden.nl/de-villa/de-orangerie 
 

 
Een goede voorbereiding is het halve werk,  

dus alle schaakborden staan al klaar voor een kleine schaaksimultaanseance. 



 
 

 
Mijn beide broers John en Ad waren al vroeg aanwezig. 

 

 
Net zoals de familie Van Hest. 



 
 

 
Dan de speech van Bram, die was mijns inziens prima in orde! 

 

 
Of was er toch sprake van enige happering? 

Ik zou zeggen tegen enige criticasters, ga er zelf eens staan! 



 
 

 
Als je 25 jaar in dienst bent, valt daar best wel wat over te vertellen. 

Het begon natuurlijk in 1990 in de oude hal van het Retourencentrum... 
 

 
En in maart 1996 naar het nieuwe Retourencentrum... 



 
 

 
Zittend aan de ronde tafel, o.a. de familie Van Hest. 

 

 
Zien jullie ook wat ik zie? Het lijkt wel zomer! 



 
 

 
Tijdens de speech werd er aandachtig geluisterd. 

 

 
Natuurlijk, iedereen wil weten wat ik de afgelopen jaren heb gepresteerd, ahem... ☺ 



 
 

 
Ja Bram, een goede speech krijgt vanzelf waardering en bewondering! 

 

 
Het deed mij denken aan "I Have a Dream" en "Ich bin ein Berliner" ☺. 



 
 

 
Waar is Hein? Gevlucht naar de beeldentuin? 

 



 
 

 
Terwijl de laatste cadeaus worden uitgereikt, 

nemen al enige tegenstanders van de simultaan alvast hun plaats in. 
 

 
 



 
 

 
Ik heb nog nooit zoveel drank cadeau gekregen.  

Ik heb nog zeker een jaar nodig om het allemaal te consumeren ☺. 
 

 
 



 
 

 
Ook de overige cadeaus waren natuurlijk fantastisch. 

 

 
Waar laat ik nou die bloemen... 



 
 

 
Bram schiet nou op, Joris zit al klaar voor het grote gevecht. 

 



 
 

 
En ook nog eens een waardebon van € 140,00 die ik mag besteden bij Bol.com. 

 

 
Op de achtergrond de Franse beeldentuin. Eigenlijk een unieke locatie in hartje Tilburg! 



 
 

 
Ja natuurlijk, als je 25 jaar in dienst bent, dan krijg je vanzelf veel aandacht. 



 
 

 
Aan een dergelijke foto ontkom je niet, maar dat is ook geen straf! 



 
 

 
Rond 14:30 uur begon de schaaksimultaan tegen maar liefst 10 collega's. Voor mij de eerste 
keer dat ikzelf de simultaangever ben! Best wel spannend, want hoe ga je dat aanpakken?  
Officieel had ik maar 90 minuten de tijd, want de receptie zou om 16:00 uur (voor mijn 
collega's) aflopen. Als troef had ik collega Maarten van de Pas achter de hand. Die zou mij 
eventueel bijstaan als de simultaan te lang zou gaan duren. Maarten is een prima schaker, en 
bij deze wil ik hem bedanken voor zijn aanbod! Gelukkig heb ik hem niet nodig gehad, want 
na twee uur spelen waren alle partijen ten einde. Een week voor dit evenement sprak ik onze 
manager Patrick van den Berg. Die kon helaas zelf niet aanwezig zijn, maar hij vroeg hoe ik 
dacht over het winstpercentage.  "Ik hou er rekening mee dat ik een paar partijen ga verliezen, 
dus 80% is mijn prognose." Die voorspelling had zomaar eens uit kunnen komen, want op 
sommige borden (Derksen, Karremans en Hoepelman) ging het niet zoals ik had voorzien! 
 

 
 



 
 

 
Twee oude schaakrivalen die niet voor elkaar onder willen doen... Wie van die twee is nou de 
sterkste? Lorenzo Karremans (links) 'onderschat' zijn vaardigheden op het schaakbord, en 
Ferdi van de Sanden 'overschat' zijn schaakkwaliteiten. De waarheid ligt vaak in het midden! 
Deze twee collega's moeten echt eens de degens kruisen om uit te maken wie het beste is op 
de 64 velden. Grappig dat ze naast elkaar zijn gaan zitten. Misschien om elkaar in de gaten te 
houden en te zien wie het beste schaakt tijdens deze simultaan? 

 

 
Links op de foto Jean-Paul van Oudheusden, hij schaakt ook af en toe in de pauze. 

 In het midden Roland Hoepelman, een lastige tegenstander... 



 
 

 
Zeg Bram, jij gaat die Hein toch even van het bord vegen, of moet ik dat doen? 

 

 
Rechts (met rode wijn) een echte schaakhooligan!  

Theo Schroemges was niet bij de borden weg te slaan. 
Ja Theo, zo ziet 'hard denkwerk' eruit ☺! 



 
 

 
In de openingsfase maak ik natuurlijk snel mijn rondjes,  

want "officieel" duurt de receptie maar twee uur... 
 

 
Het is niet zo heel goed te zien, maar ik sta aan het bord van Jean-Paul van Oudheusden. 

De reglementen voor deze simultaan zijn simpel, wie een toren, of een paard  
en twee pionnen, of een loper en twee pionnen achter staat moet de partij opgeven! 



 
 

 
Achter het bord: Lorenzo Karremans. Het lijkt wel of ie aan het "blindschaken" is... 

Hoe zat dat ook alweer met dat 'Olifanten gambiet' ☺? 
https://www.youtube.com/watch?v=UHWJR18a-Xk 



 
 

 
De Duitsers zeggen: Jetzt Geht's Los!! 

 

 
Ja Bram, je speelt graag een potje poker, maar laten we nu eens met de paardjes spelen! 

 



 
 

 
Joris Ligtenberg... die zit altijd vol verrassingen, dus oppassen tegen hem! 

 

 
Zelden een kerel als Joris gezien die positiever in het leven staat. 

Met hem in gesprek en je krijgt bijna vanzelf een lach op je gezicht! 
 



 
 

 
Van links naar rechts: Jean-Paul van Oudheusden, Roland Hoepelman,  

Bram van Well en Joris Ligtenberg. Twee in alle ernst en twee minder serieus? 



 
 

 
Aan het bord bij Toine van der Wee. Zeker niet de sterkste schaker tijdens deze simultaan, 

maar geloof mij als ik zeg dat hij een zéér groot liefhebber is van de schaaksport! 
Ik heb al vele vermakelijke 'damevoorgiftpartijen' in de pauze tegen hem gespeeld. 

http://timkr.home.xs4all.nl/admag/voorgift.htm 
 

 
Stefan Derksen, die neemt zijn partij natuurlijk zeer ernstig,                                                  

maar ik natuurlijk ook door net wat meer tijd te besteden dan aan de andere borden! 



 
 

 
Onze grote baas heeft enige affiniteit met het schaakspel! Hij zag mij eens schaken in de 
koffiepauze en vroeg zich af hoe ik een complete partij kon spelen in amper 15 minuten? 
Volgens zijn ervaring kon een schaakpartij soms wel vele uren duren! Voor mij was deze 
'kleine boodschap' een niet mis te verstane waarschuwing aan mijn adres!  

 

 
Rechts in beeld onze 'schaakhooligan' Theo Schroemges. 

 Hij geeft zelfs illegaal aanwijzingen aan Aschwin Booij Liewers! 
Gelukkig zag ik het niet, of wilde ik het niet zien? 

http://tweakers.net/geek/102510/schaakgrootmeester-uit-toernooi-gezet-wegens-vals-spelen-met-ipod.html 
Nu ik deze foto heb gezien ga ik Theo levenslang negeren op de werkvloer... 



 
 

 
Misschien wel één van de snelste hardlopers van ons DC? Ook met de reachtruck is hij zeker 

één van de snelste. Hij gaat dan tot op het randje en zit soms in een flow... ☺. 
Ja, Frank Faes is nu eenmaal een persoon die altijd het beste uit zichzelf weet te halen! 

 

 
Ja Frank, schaken is sport, wetenschap en kunst! 

Een eerlijk spel dus waarbij je alles mag zien en zonder dobbelstenen... 
http://hansbohm.com/nieuws/07.htm 

 



 
 

 
Aan het bord bij Aschwin Booij Liewers. Hij is 'in hart en nieren een échte gamer', en schaken 
hoort daar soms ook bij. Zijn inzet en vastberadenheid tijdens de partij beloonde ik hem door 

hem soms over te slaan tijdens de ronden om hem méér bedenktijd te geven! 
 

 
De partij tegen Aschwin verliep onoverzichtelijk.  

Dan is het voor beide partijen moeilijk om een goed plan te verzinnen! 
 



 
 

 
Zo aan de borden te zien, zitten we nog steeds in de openingsfase.  

Altijd moeilijk, want er zijn ontelbare mogelijkheden om de partij voort te zetten! 
 

 
Proost Stefan, want je staat schaak en hoe ga je dat oplossen? 

 



 
 

 
Ja Frank, je loper staat aangevallen, misschien ruilen tegen het paard? 

 

 
Nou Joris, je mag mij niet 'hypnotiseren', want dat is vals spel! Een volgende keer huur ik 

Rasti Rostelli (http://rastirostelli.nl/) in, om jou hypnose powersessie te bezweren! 
 

In 1978 deed wereldkampioen Anatoly Karpov een dergelijke truc ook met zijn uitdager 
Viktor Kortsjnoj! Karpov had in zijn team namelijk ene Dr. Vladimir P. Zukhar, een psycho-
neuroloog én parapsycholoog! Vladimir Zukhar probeerde tijdens de partijen als toeschouwer 

Kortsjnoj uit zijn evenwicht te halen door o.a. hem continu strak aan te kijken, ja zelfs te 
hypnotiseren! Zie: http://www.mark-weeks.com/chess/78kk$$01.htm 



 
 

 
Op de achtergrond hoor je het bijna kraken, zo hard wordt daar nagedacht! 

Die twee willen écht niet voor elkaar onderdoen... 
 

 
En dan die Joris, heel relaxed want hij zet dus blijkbaar andere middelen in... 



 
 

 
Gezellig zo'n receptie... 

Gelukkig na afloop met z'n allen naar de Griek! 
 

 
En ehh... op de achtergrond, het gaat toch zeker niet over tennis? 



 
 

 
Dicht bij de tap... beter kan het eigenlijk niet! 

 

 
Zeg familie Van Hest, zien jullie nou echt niet dat ik hard aan het werken ben? 

 



 
 

 
Leandra in gesprek met Anke... 

Waar zouden die het over hebben? Vakantie of shoppen? 
 

 
En de strijd gaat gewoon door. Ook op de achtergrond. 

Doe mij nog twee wijn en één bier. 
 



 
 

 
Van links naar rechts: Stefan Derksen, Frank Faes en Aschwin Booy Liewers.  

Staand: 'schaak- en wijnliefhebber' Theo Schroemges. 
 



 
 

 
Op de achtergrond als toeschouwer mijn drie jaar oudere broer John. Tegen hem heb ik al een 
kleine 100 toernooipartijen (Ja Stefan, die duren soms méér dan 4 uur) gespeeld! Dat begon al 
in 1985. Het is en blijft een broederstrijd! Twee verschillende karakters én dus twee 
verschillende speelstijlen op het schaakbord. Ik moet zeggen, de stijl van mijn broer is 
'aanvallender' (zeg Kasparov) en die van mij 'positioneel' (een beetje Karpov), al spelen wij 
natuurlijk lang niet zo sterk. Fijn dat ik een broer heb om af en toe mee te kunnen schaken! 
 

 
Dan Maarten van de Pas (met bier). Weinigen weten het, maar hij is een sterke bridgespeler, 
en schaken doet ie er een beetje bij! Zelden schaak ik tegen hem in de pauze want die zijn dan 
vaak te kort. Ook de 'kibitzers' tijdens een dergelijke partij zijn een behoorlijke stoorzender!  

http://www.volkskrant.nl/archief/bridge-ook-kibitzers-zijn-de-beste-stuurlui~a435124/ 



 
 

 
Jean-Paul van Oudheusden nam de zaken toch wel ernstig.  

Maar ja, zo te zien kan ie opgeven want hij staat hier al minstens een toren achter. 
 

 
Dat is niet erg J.P., want nu kun je een biertje gaan drinken in de Franse beeldentuin... 



 
 

 
En weg is J.P. 

 

 
De eerste slachtoffers zijn gevallen, en wie is de volgende? 



 
 

 
Even een praatje en dan weer aan het (denk)werk... 

Wat kan een receptie toch mooi zijn! 
 

 
De receptie is in volle gang en alles loopt op rolletjes... 



 
 

 
 

 
Stefan Derksen onze operationeel manager, is hier met zwart aan zet en staat beter.  

De witte pion op d5 kan hij met het paard slaan, en daarmee staat hij twee pionnen voor. 
Ik maakte mij tijdens de partij daar ernstig zorgen over! 

 

 
Voor Aschwin Booij Liewers is de strijd nu ook gestreden.  

Hij staat eenvoudig teveel materiaal achter en gaf op! 



 
 

 
 

 
Lorenzo aan zet staat hier met een pion meer wat beter, maar hoe ga je dat aanpakken? 

Beide torens kunnen de vijandelijke stelling binnendringen,  
maar heb je die toren nou nodig voor de aanval of voor de verdediging? 



 
 

 
Zeg Ferdi van de Sanden, kijk eens even wat er náást het bord staat. 

We hadden toch afgesproken dat we bij een toren achterstand op zouden geven? 
 

 
Ja, Roland Hoepelman maakt het mij ook niet gemakkelijk. 

Ook tegen hem sta ik uiteindelijk wat minder. 
 

 
De stelling tegen Bram van Well staat materialistisch gelijk, maar positioneel sta ik beter! De 
reactie van Bram: ("ik ga deze partij niet meer verliezen") is duidelijk dat hij daar anders over 

dacht. Ja Bram, de eindspelfase is mijn terrein, en iedere onnauwkeurigheid is vaak fataal! 



 
 

 
 

 
Stefan Derksen is weer aan zet, en staat nog steeds wat beter, maar dan moet hij wel  

zijn toren naar veld d8 spelen om mijn stelling binnen te dringen. 
Ziet hij deze mogelijkheid? 



 
 

 
 

 
Ik sta aan het bord bij Ferdi, maar die staat al enige zetten terug totaal verloren. 
Nee, dan Lorenzo Karremans! Op zijn bord is de strijd nog lang niet gestreden. 

Hij staat nu schaak, maar heeft een gedekte vrijpion en heeft het centrum onder controle. 
Tijdens deze stelling was ik niet geheel zeker over mijn kansen. 

Zwart heeft een bepaalde dominantie die ik vooal niet moet onderschatten! 



 
 

 
Op tijd opgeven staat bij Ferdi van de Sanden blijkbaar niet in zijn woordenboek.  

Misschien denkt ie nog steeds: "one punch knock out" (zie T-shirt)? 
Of is ie een kleine masochist ☺? 

 

 
Ja bram, jou stelling ziet er hopeloos uit! Tijd voor een biertje? 

 



 
 

 
Ja Stefan je weet het... de afgelopen zetten waren niet goed genoeg, en nu sta je verloren! 

Een laatste poging heet schwindeln, maar ook dat werkte niet meer... 
 



 
 

 
Stefan geef nou op en pijnig jezelf niet langer... 

 

 
Neem nou een voorbeeld aan levensgenieter Theo, die heeft nergens last van! 

Een klein advies aan Theo: kleine slokjes zijn beter dan grote ☺! 



 
 

 
Als één der laatste Mohikaan geeft Stefan op. 

 

 
Ik prijs hem om zijn inzet en vechtlust. 

Met dergelijke capaciteiten kom je verder in het leven! 



 
 

 
Dan de prijsuitreiking voor de 3 beste deelnemers. 

Ik had 3 flesjes wijn gereserveerd. 
 

 
Roland Hoepelman scoorde als enige een remise! 



 
 

 
Wat ben jij eigenlijk een geniepig ventje Roland, door meermaals tijdens de partij remise aan 

te bieden. Je hebt daarmee mijn perfecte score van 100% om zeep geholpen... 
 

 
Ga jij met mij nog een keer mee naar Kaufbeuren (München)? 

Waarschijnlijk niet, want met meer dan 200 km per uur over de Autobahn begin je te piepen... 



 
 

 
Prima gedaan Roland, op deze manier ga ik nog net niet naast mijn schoenen lopen... 

 

 
Natuurlijk valt Stefan óók in de prijzen.  



 
 

 
Stefan zei vooraf tegen mij dat hij eens moest gaan oefenen voor deze simultaan... 

 

 
Waarschijnlijk is ie daar niet meer geheel aan toegekomen? 

 



 
 

 
Stefan, je draagt je verlies met opgeheven hoofd en dat siert je. 

 

 
Bedankt Stefan voor je spaarzame vrije tijd en een mooi gevecht op het schaakbord! 



 
 

 
Ja Lorenzo, jij valt óók in de prijzen want ik had een behoorlijke tegenstander aan jou! 

 

 
Nu de simultaan erop zit kan ik mij eindelijk eens vervoegen bij mijn familie  

en overige collega's. Tom Franken geeft hier al het voorbeeld. 



 
 

 
Voor eind september was het echt lekker weer. 

Een graad of 20 met een zonnetje. 
De receptie was eigenlijk al meer dan één uur afgelopen, 

maar gezelligheid kent geen tijd! 
 

 
Links mijn broer John tegen Maarten van de Pas.  

Die twee kennen elkaar van ons jaarlijks schaaktoernooitje. 
Naast John zit mijn zwager Ad, die wilde ook wel eens met de paardjes spelen. 

Normaal speelt ie liever een potje tennis. Ieder zijn hobby! 



 
 

 
Zitten jullie nou nog te schaken? 

 

 
Stop nou eens want we moeten naar de Griek! 



 
 

 
Bron: Kortsluiting van 19 oktober 2015 

(Kortsluiting is een interne uitgave van Albert Heijn) 
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